
Ik kreeg vanochtend een bericht van mijn nicht Merlin (Ain) Nanulaitta.
Merlin woont in Ambon-Stad op het eiland Ambon. Op het nabijgelegen
eiland Haruku is er op dit moment een burgeroorlog aan de gang. Laat ik in
het midden houden waar het over gaat: het heeft te maken met volwassen
mensen die vechten om bepaalde landsgrenzen. Hoe idioot kun je zijn.

Deze twist is zo uit de hand gelopen dat er een ware veldslag is uitgebroken,
met scherp wordt er op elkaar geschoten. Ik ga geen uitspraken doen over wie
er nu gelijk heeft en wie niet. Wat ik veel erger vind is dat kinderen hiervan het
slachtoffer zijn.

Hun huizen worden afgebrand en het gebied waar zij wonen, Kariauw, wordt
met de grond gelijk gemaakt, vrouwen en kinderen slaan in paniek op de
vlucht, de bossen in. Op alles wat oorspronkelijk uit dit gebied komt wordt
geschoten en de TNI (Tentara Negri Indonesia) kijkt toe en grijpt of niet in of
ruim te laat.

Na 20 uur zonder voedsel de bossen te zijn ingevlucht zijn zij nu redelijk veilig
in het dorp Aboru. Mijn nicht Merlin heeft voor de kinderen om hulp
gevraagd en ik vind dat BSM niet achter mag blijven. Met BSM (3 tijdzones
verderop) gaat het redelijk goed en zij kunnen en willen zeker wat missen op
dit moment.

Ik vind het dan ook geen vreemde keuze om naar deze kinderen een bedrag
van € 150,- te doneren. Het geld komt bij de kinderen aan in de vorm van
schoolmateriaaltjes (hun school is afgebrand), voeding en kleding.

Aan mijn nicht Merlin zal ik een specificatie proberen te vragen waaraan die    
€ 150,- wordt besteed. Ik hoop dat iedereen die dit leest er ook mee accoord
gaat. We doen het voor de kinderen. 

Dank voor jullie begrip.
Pierre Pourchez


