
Hi allemaal!  
 
Wij zijn Maud Geelink, Eva Cornelissen en Sanne Pennekamp en willen graag onze ervaring 
op Abdi Kasih met jullie delen! 
 
De afgelopen drie maanden hebben wij met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan op Abdi 
Kasih. Wat deze school zo bijzonder maakt? De school is een bruisende plek waar muziek 
een grote rol speelt, en je krijgt volop de ruimte om zelf activiteiten te bedenken en te 
organiseren.  
 
De kinderen zijn zó onbezorgd en nieuwsgierig dat je er vanzelf vrolijk van wordt. We 
hebben enorm met (en om) ze gelachen en zijn dankbaar dat we ze hebben mogen leren 
kennen. Het was chaotisch, gezellig én ontzettend leerzaam. Abdi Kasih heeft een prachtig 
doel en overal voel je de warmte en betrokkenheid die er heerst. 
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze ervaring en de tijd die we op Abdi Kasih mochten 
doorbrengen. Alle mooie herinneringen en lachmomenten nemen we voor altijd mee.  
 
Hopelijk maken onze verhalen en foto’s jullie net zo nieuwsgierig naar Abdi Kasih als wij 
waren toen we hieraan begonnen!  
 

 


